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HABER BÜLTENİ: 


Kıdem tazminatıyla ilgili, Cunta'nın yeni yasasında, kazanılmış işçi haklarını geri alan maddeler- den bazıları açıklandı. Başta, DİSK ve ona bağlı sendikalara, sınıf sendikacılığı ilkesini benimseyen Türk İş'e bağlı ve bağımsız sendikaları yasakladıktan, işçi sınıfını sosyal ekonomik haklarını savunacak yasal örgütlerden yoksun bıraktıktan sonra,Amerikancı Cunta'nın çıkardığı kıdem tazminatı yasasına karşı işçiler arasında, tepkilerin giderek arttığı bildiriliyor. 


Cunta Hükümetinin çalışma Bakanı, Turhan Ese ner'in "yeni yasayla işçi hakları geri alınmayacaktır! 
biçimindeki açıklamasının gerçeklere aykırı olduğubu yasanın gerekçesinde yer alan bir maddeyle açığa çıkmış oldu. Buna göre istifa eden veya çeşitli nedenlerle çalıştığı yerden ayrılmak zorunda kalan bir işçiye kıdem tazminatı ödenmiyor. Bu hüküm, bir yandan iş çiyi, bulunduğu iş yerinde angarya çalışmaya zorlarken, diğer yandan kıdem tazminatı hakkını (yitirme 1 


korkusu içinde olan, üstelik hakkını savunacak bir sendikal örgütten de yoksun bırakılan işçiyi, patronun her türlü baskı ve sömürüsüne boyun eğmek zorunda bırakıyor. Öte yandan, Cunta Hükümetinin kıdem tazminatı kanununun tekelci sermayenin, soyguncu patronların çıkarlarına göre hazırlanmış olduğu, bu kanunun başka bir hükmünden anlaşılıyor. Yine bu kanunun gerekçesinde, iş verenlerin, kıdem tazminatı 

fonuna ayırdığı miktarın, masraf olarak kabul edildi-Bi ve vergiden düşürülmesi gerektiği belirtiliyor. Bi| iki madde bile, kıdem tazminatı kanunu adındaki yasanın, işçi haklarına bir saldırı araci olduğunu, patronların çıkarlarını savunduğunu kanıtlıyor ve Cuntanın işçi düşmanı yüzünü ve demagojilerini açığa vuruyor. 


İşçi sınıfı, emekçi yığınları, altı kişilik bir Cun ta'nın dayattığı böyle bir yasayı asla kabuletmeyecek ve kazanılmış haklarına yönelik her türlü saldırıyı püskürtmek için, Cunta'ya karşı, halkımızın savaşına öncülük görevini yerine getirecektir. 


SENDİKALAR CUNTA'CILARIN TUZAKLARINA DÜŞMEYECEKTİR. 


2.Ordu ve Konya, Niğde, Kayseri ve Nevşehir Skıyönetim Komutanı Orgeneral Bedrettin Demirel imzasıyla yayınlanan bir bildiriyle; 12 Eylül askersel hükümet devirmesinden sonra, Cunta'nın bir emriyle çalışmaları yasaklanan ve kapıları mühürlenen sendikalarin çalışmalarını sürdürmek için başvurmaları ha linde, mahkeme aracılığıyla kendilerine kayyum tayin edileceği açıklandı. 


Sıkıyönetim Komutanlığının bildirisinde; söz konusu sendikaların mesleki faaliyetlerin dışında;hiçbir çalışma yürüteme yeceği, sendikalara tayin edilecek kayyumların ise, doğrudan sıkıyönetim komutanlığının 

2 denetim, gözetim ve talimatları doğrultusunda görev 


yapacakları belirtildi. Bilindiği gibi daha öncede aynı içerikte bir bildiriyi İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı yayınlamıştı. Gözlemciler, Cunta'nın emrindeki sıkıyönetim komutanlıklarının, bu bildirilerini sınıf ve kitle sendikalarına karşı kurulmuş bir tuzağın halkaları olarak nitelendiriyor ve güdümlü sendikacılığın yeniden hortlatılması yolunda, Cunta'nın bir adımı olarak görüyorlar. 


Sınıf ve yığın sendikalarında örgütlenmiş yüzbinlerce işçimiz ise, bu tuzağın farkında olarak, sendikal hak ve özgürlüklerine yönelik saldırıları püskürtmek, tuzakları bozmak için kararlı, omuz omuzabir savaşımın verilmesi zorunluğunu işçi onurunun bir ge reği sayıyorlar. DİSK, ona bağlı sendikalar Türk-İş ve öteki sendikaların tabanı, sınıf ve kitle sendikaları üzerindeki yasağın kayıtsız şartsız kaldırılmasını, sendikal hak ve özgürlüklerin eksiksiz sağlanmasıtıtuklu sendikacı, işçi temsilcisi ve tüm demokratların derhal serbest bırakılması için istemlerini yükselti— yorlar. 


Cunta ve Hükümeti, vize konusunda emperyalist tekelleri destekliyor. Türkiye ile, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında vize görüşmeleri 22 Ekim Çarşamba günü tamamlandı. Yayınlanan ortak bildiri de, yalnızca tarafların yeniden bir araya gelmeleri - nin kararlaştırıldığı açıklandı. Ancak, Brüksel kaynak lı haberlerde de belirtildiği gibi, Benelüks ülkeleriyle yapılan görüşmelerde, Cunta'cı Hükümetin heyeti, Ankara'da saptanmakta olan önlemler paketi hakkında, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg heyetlerine bilgi verdi. Yerli ve yabancı tekelci sermayenin çıkarları: nı savunan Cunta Hükümetinin, işçi düşmanı önlem 
paketlerinin içeriğini anlattı. 3 


Bilindiği gibi, militarist klik ve onun uzantısı olan Ulusu Hükümeti, Fransa ve Federal Almanya tekelci hükümetlerinin, Türk vatandaşlarına karşı vize uygulamaları konusunda da önlemler paketine ilişkin vaadlerde bulundu. 


Cunta ve Hükümeti, 60 000'ni aşkın emekçinin ülkemizdeki baskı ve terörden, işsizlikten, dayanılmaz hayat pahalılığından kurtulmak için vize almak isteklerini zorbalık yöntemleriyle önlemek istiyor. Amerikancı, NATO'cu Cunta, kısa ve uzun vadeli önlem pa ketleriyle, emperyalist tekellerin çıkarlarının bekçiliğini yaptığını bir kez daha kanıtlıyor. Türkiye Komü nist Partisi, Komünistler, Cunta'nın işçi, emekçi düş manı iç ve dış politikasını yurtta ve yurt dışında kamuoyuna açıklamayı, ulusal bir görev biliyor ve bu görevi yerine getirmek için çalışıyorlar. 


BELÇİKADAKİ İŞÇİLERİMİZ, BRÜKSEL'DEKİ ANTİ-FAŞİST YÜRÜYÜŞÜ AKTİF OLARAK DESTEK-LEDİ: 


20 Ekim Pazartesi günü, Brüksel'de yapılan,anti 
faşist yürüyüşe 100 000 kişi katıldı, Bütün partilerin, sendikaların, demokratik yerli ve yabancı örgütlerin katıldığı yürüyüşte, Türkiye'li demokratlar da yerlerini aldı. 


Belçika'daki, Türkiye'li İşçiler Birliği üyeleri yürüyüş boyunca büyük bir aktiflik gösterdi. Türkiyede ki generaller Cunta'sına, politik duruma ışık tutan, faşist Milliyetçi Hareket Partisinin iç yüzünü sergile yen, bildiriler dağıtıldı. Yüzlerce enformasyon bülte- 

4 ni ve dergi satıldı. 


Belçika'daki Türkiye'li İşçiler Birliği'nin kortejinin büyük bir ilgi uyandırdığı bildiriliyor. Yürüyüş boyunca, Türk ve Kürt işçiler, öğrenciler tek bir afızdan, Türkiye'deki Amerikan'cı Cunta'ya karşı belgiler haykırdılar, 


Federal Alman kamuoyuna yönelik Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma kampanyası sürüyor. 
Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu FİDEF 'in aldığı karar üzerine, Recklinghausen Türk İşçileri Derneği, RETİD Federal Alman kamuoyuna, demokratik kuruluşlarına yönelik kampanyaya geçti, Kampan ya, Türkiye'deki Amerikancı, NATO'cu Cunta'ya karşı Türkiye halkıyla, demokrasi güçleriyle dayanışma kampanyasıdır. 


Alman Sendikalar Birliği DGB içindeki işçi sendikalarına, Eğitim ve Bilim Sendikası GEW ve öğret menlere, Recklinghausen ve çevresinde oturan tüm avukatlara, ayrıca kamuoyuna ve gazetelere olmak üzere, dört çağrı çıkartan Recklinghausen Türk İşçile ri Derneği, dayanışma çağrısını yaygınlaştırdı, Önümüzdeki günlerde, demokratik kuruluş ve kişilerden, geniş bir "Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi" oluşturulacağı bildiriliyor. Bu arada Reck linghausen'daki demokratların, Milli Selâmet Parti'li dindar yurttaşlarımızla eylem birliği yolunda olumlu ilişkiler içinde olduğu öğrenilmiştir. 


(TKP'nin Sesi Radyosu, 24.10.1980) 


İŞKENCEYE İŞKENCECİLERE KARŞI BİRLEŞ! 


Amerikancı Cunta'nın kanatları altında, ölümle sonuçlanan işkenceler alıp yürümüştür. Nice ilerid yurtsever devrimci genç, işçi kadın insanlık onuruyla, insanların fiziksel dayanma gücünü aşan işkencelerle karşı karşıyadır. Bu durum, işkencelere karşı etkin bir savaşımı zorunlu kılıyor. Şu unutulmamalıdır. İşkenceciler yenilgiye uğratılabilir. Onları yenecek iki güç vardır. 


Birincisi; işkence altındaki yurtseverlerin devrimcilerin, halklarının kurtuluşu uğruna verdikleri sa vaşa duydukları güven, örgütlerine, yoldaşlarına duydukları inanç ve bunun verdiği dirençtir. 


BANK-SEN'li bir kadın emekçinin işkencelerden geçtikten sonra, "söylemeyeceğim, bana hiç bir şey söyletemeyeceksiniz" diyen büyük direnci nereden gəliyor? Kendi sınıfına, sınıfının savaşımına, davasının haklılığına duyduğu büyük inançtan, İşkenceciler, içimizdeki inancı, kafamızdaki doğruyu, yoldaşlarımıza örgütümüze duyduğumuz güveni yıkamayacaklardır. İşkencelerde, işkenceciyi yenecek en büyük güç budur. 


İkincisi; işkenceye, işkencecilere, zalimlere karşı halkımızın demokratik tepkisidir, Halkımız, iş kencelerdeki yurtseverlerin ardında kalkan olacak,onu soracak, soruşturacak işk encelere karşı nefretini, kinini haykıracaktır. 


Yorulmadan bıkmadan, polis müdürlüklerindeki, tutukevlerindeki yakınlarınızı sorun! Yılmayın, direnin işkencecilerin en büyük korkusu halktır. Dünya 'haklarının büyük dayanışması, halkımızın , ilerici yurtsever güçlerin yanındadır. 


İşkencecilerden korkma! Eğer işkenceci korka olmasa, senin gözlerini açardı. Biz, işkencelerde r 
6 yılmayacağız. Çünkü biz halkız! 


Selâm olsun; işkencelerde zalimlere, cellâtlara karşı; devrimci morali, insanlık onurunu çiğnetmeyen * yurtseverlere, ilericilere, devrimcilere. 


YORUM: 
KİM ÖDÜN VERDİ? 


Değerli dinleyiciler, 


NATO'nun Ege konusundaki Camp David tipi iha net belgesi, yürürlüğe konduktan sonra Ankara ile Atina'nın arası daha da açıldı. 


Yunanistan Başbakanı Rallis, Cunta'dan atamalı Dışişleri Bakanı Türkmen'in "Ege konusundaki arilaşma, Türkiye'nin uzlaşmacı tutumuyla sonuçlanabildi" sözlerine çok içerlemiş olacak ki! "halkımız bizi ihanetle suçluyor, biz ödün vermedik, Türkler ödün verdi" diye feryat ediyor. Böylece, Ege konusundaki anlaşmazlığı çözdü denilen Rogers plânı, daha şimdi- den iki ülke arasında karşılıklı suçlamalara yol ag mıştır. 


Kim ödün vermiştir? Türkiye'de, Yunanistan! da ulusal çıkarlarından ödün vermişlerdir. Bu ödünler, NAT O'ya ve onun baş patronu Amerika'ya verilmiştir Şimdi, ABD Rogers plânıyla Ege denizinin yegâne ağası durumuna gelmiştir. Tüm komuta kontrolü onun denetimine geçmiştir. Ayrıca Amerika, bu plân çerçevesi içinde, Yunanistan'da daha dört askersel üs kuracak, NATO'nun güney doğu kanadını güçlendirme amacıyla da her iki ülkeyi işine geldiği biçimde si 
lahlandıracaktır. 7 


Öte yanda Rogers plânı, Kıbrıs sorununun gerçekçi bir çözüme kavuşturulması çabalarına da darbe indiriyor. Aslında bu plân, adanın bugünkü durumunu ehlileştirmeyi, Kıbrıs'ın bölünmüşlüğünün, onun işgali nin devamını amaçlıyor. 


Rogers plânının uygulanmaya konması, emperya lizmin Kıbrıs'ı, NATO'nun ileri karakolu durumuna getirme girişimlerinde yeni bir adımdır, Bu yönüyle- de Rogers plânı, halkların içişlerine kabaca karışan, ulusal bağımsızlık ve egemenlik haklarını kabaca çiğ neyen NATO'nun, ABD emperyalizminin barış ve yu muşama, halklar arasında dostluk düşmanı -olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 


Cunta ile. Karamanlis yönetimi,biz ödün vermedik" diyerek karşılıklı suçlamalarla gırtlak gırtlağa geledursunlar, Rogers plânına bu ihanet belgesine kar şı hoşnutsuzluk, Türkiye'de ve Yunanistan'da giderek yayılıyor. 


Türkiye'de, halkın kabaran kin ve öfkesi şimdilik Amerikancı Cunta'nın süngü gücüyle bastırılıyor. 
Yunanistan'da muhalefet, burjuva parlamentarizmin- den yararlanarak, hükümetin vatana ihanetini açıklıyabiliyor. Ülkenin belli başlı merkezlerinde, yığınsal gösteriler protesto eylemleri düzenleniyor. 


NATO'ya hayır! 

"ABD'nin ülkeyi, askersel serüvenlere sürükle me plânlarına karşı birlik belgisini yükselten Yunanistan Komünist Partisi, bölgedeki tüm sorunların NA TO'nun denetimi ve tehlikeli aracılığı dışında halkla rın bağımsızlığına, toprak; bütünlüğüne ve ulusal çr karlarına saygı göstermekle çözümlenmesi için ardıcıl bir savaş yürütüyor. 


Türkiye'de durum başkadır. Cunta, ulusal çıkar 


lar, düşmanı politikasını açığa vuracak tüm örgütleri hatta parlamentoyu da ortadan kaldırmıştır. Bu olgu, Cunta'nın niye iş başına geldiğini daha açık bir biçimde ortaya koyuyor. 

Amerikancı Cunta, ikili kölelik anlaşmalarını Rogers plânı gibi ihanet belgelerini, halkımıza süngü gücüyle dayatmak, Türkiye'yi NATO'ya, emperyalizme daha sıkı bağlamak, ülkemizi ABD'nin Ortadoğu' daki yayılmacı plânlarına ve askersel serüvenlerine araç yapmak için erke oturmuştur. 


Cunta, Washington'un ülkemiz ve bölgemiz üzerindeki komplosunun uygulayıcısı, aracısıdır. O neden le, Cunta'ya karşı birlik, günümüzün ana parolasıdır. 


Sevgili dinleyiciler, 


Bilindiği gibi, Milli Güvenlik Konseyi adını taşıyan Cunta, 12 Eylül'de giriştiği askersel devirmeye temel gerekçe olarak terörü gösteriyordu, Terörün ana yuvasının faşist Müliyetçi Hareket Partisi ve örgütlerinin olduğunu gösteren yüzlerce kanlı belge vardır. Ancak, Cunta'cı generaller erke el koymaları ile birlikte, tüm partilerin çalışmasını yasaklamış, parlamentoyu dağıtmış, anayasayı ortadan kaldırmışlardır, Cunta'cı generaller bununla, faşist Milliyetçi Hareket Partisi ve örgütlerinin yarattığı kanlı kargaşa ortamının suçunu tüm partilerin, parlamentonun, ana yasal kuruluşların üzerine de yıkma eylemine .girişmişlerdir. ; 


Bir başka deyişle değerli dinleyiciler, Cunta'cı generaller, demokratik hak ve, özgürlüklere, terel insan hak ve özgürlüklerine karşı giriştikleri bu sald» rıyı bir tarafsızlık örtüsüyle örtebilmek için; terör ortamından, ilerici yurtsever güçlere, anayasal kuru Tuşları da suçlu olarak tutmaya yelteniyor. Oysa hakı 
mız ve tüm dünya kamuoyu, faşist Milliyetçi Harekt 9 


10 


Partisinin kanlı yüzünü biliyor. 


Bu nedenledir ki, Cunta'cı generaller, faşist MHP'ye karşı duyulan büyük tepki sonucu, Milliyetçi Hareket Partisi başkanını tutuklamak zorunda kalmış lardır, Ancak, faşist MHP'yi halkın,ilerici, yurtsever güçlerin üzerine silahla sürenlerin bir kesimi ha la bu terör yuvasının savunuculuğunu yapıyor, Dün bu terör yuvasını, devletin koruyucusu ilân edilenlerin bir kesimi, şimdi bunu inkâra yönelmiştir. Bir kesimi ise faşist MHP'yi, ilerisi için yeniden halkın üzerine sürme plânları ve amacıyla bu terör yuvasını koruma girişimlerini sürdürüyorlar, 


Bunların ordu içinde de uzantıları vardır. 12 Eylül askersel devirmesinin öncesinde, Türkeş'in ordu içindeki bu açık faşist elemanların yanına, 28, Tümere sığındığı biliniyor. Daha sonra yine onlar aracılığıyla Türkeş, Cunta'cı generallerle anlaşmaya varmıştır. 
Cunta'cı generaller, Milliyetçi Hareket Partisi ve yöneticileri hakkında tutuklama kararı alınmasına karşın MHP'nin silâhlı paramiliter örgütlerine bağlı terörcü lerine dokunmuyor. Ülkeyi kan gölüne çeviren bu faşist çetelerin dağıtılması yolunda, en küçük bir girişimde bile bulunmuyor, Buna karşılık, Cunta'cı gene rallerin demokrasi güçlerine, can güvenliği için savaşmış olan halk yığınlarına saldırması büyük bir teh like yaratıyor. 


Bu silâhlı faşist çeteler, Cunta'cı generallerin yarattığı bu ortamdan yararlanarak,yarın daha büyük kırım hareketlerine: girişmek için pusuda bekliyorlar. 
Bu nedenle her ilericinin, yurtseverin, demokratik görüşlü insanın görevi, devlet kademelerindeki, mahalle ve semtlerdeki faşist çevreleri açığa çıkarmak.Bu çeteleri, devletin koruyucusu ilân edenleri sergileme tir. 

Faşist yuvaları her yerde açığa çıkartın! 


CUNTA GENÇLİĞİ YILDIRAMAY ACAKTIR 
Değerli dinleyiciler, 


20 Ekim günlü Tercüman gazetesi o yayınladığı 
bir provakasyon haberde, İGD hakkında da örgüt davası açılacağını yazıyor. Tutuklanan İlerici Gençler Der neği üye ve yöneticilerinin dosyaları (o birleştirilecek, İGD'li gençler gizli örgüt kurmak, terörist eylemlere katılmak provakasyonuyla yargılanacaklar. 


Bilindiği gibi, İGD'yi terörist örgütler arasında göstermek ve tüm İGD'li tutukluların dosyalarını birleştirmek fikri yeni değildir. Ancak şimdiye kadar gerici egemen güçler, böylesi bir girişimi başaramamışlardır. Simdi bu amaçlarını yasa tanımayan halk düşmanı Cunta eliyle gerçekleştirmek istiyorlar. He men şunu belirtelim ki bu saldırı, İGD ve İGD militanlarına yönelik ilk saldırı değildir. Herkes biliyorki son saldırı da olmayacaktır. Egemen çevreler, eskiden beri İGD üzerinde oyunlar oynamaktadır. İGD'yi işçi sınıfının savaş yolundan ayırmak için çok yönlü saldı ri ve provakasyonlara başvurmuşlardır. İGD örgütsel yapısıyla savunduğu dünya görüşüyle, egemen çevrelerin amaçların, onların kursaklarına tıkamıştır. İlerici Gençler Derneği, egemen güçlerin sağlı sollu saldırılarını boşa çıkarırken, ülkemizin en yığınsal gençlik örgütü niteliğini kazanmış, gençlik yığınları içerisi ne kök salmış, onbinlerce genci anti-emperyalist, anti faşist savaşıma kanalize etmiştir. İlerici Gençler Derneği'nin, ülkemiz gençlik yığınları üzerindeki etkinlik ve saygınlığı artarken, uluslararası gençlik hareketleri arasında da olumlu yeri oluşmuştur. Bunun üzerine bu saldırı ve provakasyonları boşa çıkan, egemen güç- 


ler, güçlenen İlerici Gençler Derneğini kapatmış, yasal varlığına son vermiştir. 


Burjuvazi, sadece İlerici Gençler Derneğinin ya 11 


sal varlığına son verebilmiştir. Çünkü Türkiye gençiğinin bağrında gelişen, yüzlerce üyesini, yöneticisini, faşist ve Mao'cu kurşunlariyla savaş alanlarında şehi veren "Yolumuz işçi sınıfının savaş yoludur" belgisiyle hayatın her alanında gençlik yığınlarının önünde yü rüyen, onlara yol gösteren gençliğin akademik, demok ratik savaşımını ardıcıl yürüten, tüm anti-faşist genç lik örgütlerinin güçlerini birleştirebilmek için verilm savaşıma öncülük eden, böylesi bir gençlik örgütünü yok edemez, savaşımını engelleyemezler. 


Burjuvazinin bütün saldırıları, İlerici Gençler Derneği'nin varlığına son veremedi, veremiyecektir. 


İlerici Gençler Derneği yaşıyor ve gençlik yığın larının en önünde savaşmaya devam ediyor. 


İlerici Gençlik, halk düşmanı Cunta'nın saldırı - larınıda boşa çıkartacaktır. Halk düşmanı Cunta ' da, İlerici Gençler Derneği'ne yönelttiği saldırılarda; burjuvazinin ötedenberi kullandığı yöntemleri kullanıyor. 
İGD militanlarını yargılarken "yolumuz işçi sınıfının savaş yoludur" diyen gençlere terörist, anarşist gibi suçlamalar yöneltiyor. Bunun gerçeklerle, yakından, uzaktan hiçbir ilişkisi yoktur. Çünkü İlerici Gençler Türkiye halkının mutlu yarınları için bilimsel sosyalizmin gösterdiği yoldan savaşıyorlar. Böylesi onurlu bir savaşımda, bireysel terörizmin yeri yoktur.Birey sel terörizmin yaratıcısıda, destekçisi de gerici ege~. 
men çevrelerdir. Bügünde, halk düşmanı Cunta' nı erke yerleşebilmesi için terörizme gereksinimi vardır, Bundan ötürü erke el koyan Cunta'cılar,hem halk üzerinde amansız bir terör uyguluyorlar, hem de bi reysel terörizmden isteklerini sürdürebilmek için yararlanıyorlar. 


Amerikancı Cunta, İGD'yi bireysel terörist ey- 
12 lemlere 'çekemediği,işçi sınıfının savaş yolundan ayı 


ramadığı, gençlik yığınlarının dışına itemediği için sal dırıyor. 


İGD üyelerini kurşunluyor, işkencelerden geçiri yor, zindanlara dolduruyor. Ama, İlerici, Yurtsever Gençlik tüm bu saldırı ve provakasyonları, örgütlü birliğiyle boşa çıkaracaktır. 


İlerici Gençlik hareketi susturulamaz. yok edile mez! Cunta'ya karşı, emekçi halkımızın birlik savaşında İlerici Gençlik hareketi daha da güçlenecek, daha da çel ikleşecektir. 


(TKP'nin Sesi Radyosu, 24.10.1980) 
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DIŞ HABERLER 


22 Ekim'de, Demokratik Alman Cumhuriyetinin 
başkenti Berlin'de, Almanya Sosyalist Birik Partisinin ve Barış ve Sosyalizm Sorunları dergisinin girişimiyle örgütlenen uluslararası bilimsel konferansta, şimdiye kadar yüzün üstünde ülkenin komünist partileri ve ulusal kurtuluş hareketleri temsilcileri konuşmuştur. Yapılan konuşmalarda,kapitalizmden, sosyalizme geçiş dönemi olan çağımızda ulusal ve 80syal süreçlerin, birbiriyle içiçe girdiği, örüldüğü belir tilmiş ve emperyalizme karşı sosyal ilerleme için savaşta, ortak eylem yürütme konusunda çeşitli par-” tilerin ve ulusal kurtuluş örgütlerinin konumları açıklanmıştır. 


Uluslararası ekonomik ilişkilerin,demokratik bir temelde düzenlenmesi için, yeni sömürgeciliğe karşı savaş konusunun ele alındığı, 2. Komisyon'da konuşm Türkiye Komünist Partisi temsilcisi, Türkiye Komünist Partisi'nin, tüm ilerici güçlerle birlikte, Türkiye'nin NATO'dan çıkması, Amerika'yla imzalanan tüm kölelik anlaşmaların yırtılması, Türkiye'deki tüm Amerikan ve NATO saldırı üslerinin sökülüp atılması için savaştığını, Türkiye'de de ulusal bağımsızlık için savaşımın, sosyal kurtuluş savaşimıyla sıkı sık ya bağlı olduğunu, emperyalizmin Türkiye'ye yaptığı sözüm ona yardımların, yeni sömürgeciliğin bir örneği olduğunu, bu politikanın yürütülmesinde Ameri - ka Birleşik Devletleri'nin yanısıra, Federal Almanya emperyalizminin de, büyük bir rol oynadığını belirtmiştir, 


Uruguay Komünist Partisi 1. Sekreteri Rodney Aritmen'di Yoldaş, yaptığı konuşmada Lâtin Amerika- da, devrimci yükseliş, giderek güçlenen anti-emperya list, anti-faşist savaş üzerinde durmuş ve ülkesinde- 

14 ki ilerici demokratik güçlerin, komünistlerin, tüm 


baskı ve teröre karşın, gerici askersel diktatörlüğe karşı özverili bir savaş yürüttüğünü, bu savaşta eylem ve güç birliğinin giderek güçlendiğini belirtmiş-Hin 

Yunanistan Komünist Partisi temsilcisi Dimitris Sarlis, bu bilimsel konferansta yapılan fikir değiştokuşunun, emperyalizme karşı sosyal ilerleme o için savaşta, birlik ve beraberliği daha da güçlendireceği- ni belirtmiş ve ülkesinin NATO'nun askersel kanadına dönmesini, bölge barışı ve güvenliği için çok tehlikeli bir girişim olarak nitelendirmiştir. 


İsrail Komünist Partisi temsilcisi Sanas Bozanski yoldaş, Ortadoğu sorununun adaletli ve gerçekçi çö zümünün ancak emperyalizme ve siyonizme karşı,bölgedeki tüm ülkelerin ilerici demokratik güçlerinin ortak ve kararlı savaşımıyla gerçekleşebileceğini vurgu lamış ve Amerikan emperyalizminin, NATO'nun Orta Doğu'da gerginliği arttırma, barışı baltalama, İran-Irak savaşını yaygınlaştırma, İsrail siyonistlerini ye ni serüvenlere itme girişimlerini sert bir biçimde yermiştir. 


Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcisi de aynı gö rüşü savunmuş ve tüm anti-emperyalist, ilerici güçleri, Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmeye çë gırmışlır. 

Alman Komünist Partisi, İrlanda Komünist Partisi, Avusturya Komünist Partisi ve daha birçok kardeş partinin temsilcileri, NATO'nun, emperyalizmin, gerginliği arttırma, silâhlanmayı tırmandırma politikasıni, NATO'nun Batı Avrupa ülkelerine Amerikan yapısı, yeni nükleer roketler yerleştirme kararını sert bir biçimde yermiştir. 

Nanibya Kurtuluş Örgütü Suapol ve öteki ulusal 
kurtuluş örgütleri temsilcileri emperyalizmin, NATO- 15 


nun, gerici ırkçı ve faşist rejimleri destekleme giri şimlerini sert bir dilde yermişlerdir. 


Sovyetler Birliği, NATO Başkomutanı Rogers'in Batı Berlin gezisini ve buradaki provakasyonunu yerdi. Sovyetler Birliği'nin, Demokratik Alman Cumhuriye'tindeki elçiliği bir protesto notasında; NATO Başkomutanı Rogers'in Batı Berlin gezisine ve buradaki yaptığı konuşmada yeni provakasyona başvurmasını sert bir biçimde protesto etmiştir. 


Sovyetler Birliği elçiliğinin protesto notasında, NATO Başkomutanının Batı Berlin gezisinin ve buradaki yapılan konuşmanın, Bati Berlin üstüne imzalanan dörtlü anlaşmaya aykırı olduğu, Rogers'in konuş masının yeni bir provakasyon niteliğini taşıdığı belirtilmiş ve Rogers'in amacının Batı Berlin'ide,NATO'- nun etkisi altına sokmak olduğu vurgulanmıştır. 


Bilindiği gibi, NATO Başkomutanı, Batı Berlin- de'ki konuşmasında, soğuk savaş dönemini andıran bir ruhta, silahlanmanın daha da arttırılması, NATO- nun en modern silahlarla donatılması ve özellikle nükleer silah potansiyelinin, arttırılması gerektiğini söylemiş ve bu barış düşmanı politikaya gerekçe olarak, yine sözüm ona, "Sovyet tehlikesi, Varşova antlaşmasının askersel üstünlüğü" yalanını ortaya sürmüştür. . 


Sovyetler Birliği Yüksek Prezidyumu, 1981 yılı ekonomik gelişme plânını ve bütçesini görüştü. Yüksek Sovyet Prezidyumu'nun çarşamba günkü (oturumunda 
1981 yılı ekonomik gelişme plânı ve bütçesi ele alındı 

16 Devlet Plânlama Örgütü Bakanı ve Başbakan Yardım- 


cısı Baybakov yoldaş, yaptığı konuşmasında 1981 yılın. 
da, sanayi üretiminin % 4,2 oranında tarım üretiminin 7,5 oranında artacağını, yatırımların da 140,2 milyar rubleye ulaşacağını, 1980 yılına oranla bunun % 4,5 daha fazla olduğunu belirtti. 


Baybakov yoldaş, emek verimliliğinin arttırılma sı için, bilimsel araştırmalar harcamalarının, 22,6 milyar rubleye çıkarılacağını; sosyal hizmetler için ayrılan harcamaların % 5 oranında arttırılacağını,iki milyonyüzbin Sovyet vatandaşı için yeni konut kırulacağını; yarım milyon çocuk için yeni kreş ve çocuk bahçesinin; dokuzyüzbin çocuk için ise yəni okulların kurulacağını açıkladı ve emekçilerin 1981 yılında,reel gelirlerinin daha da artacağını söyledi. 


Güney Kore'de, Amerikancı Cunta'nın,sözümora bir anayasası, halk oyuna sunulmuştur. Yapılan oylamada Cunta, halkın % 95'inin bu sözümona anayasa- ya "evet" dediğini açıklamıştır. 


Bilindiği gibi Cunta, baskı ve terör rejimini yasallaştırmak amacıyla, Güney Kore halkına dayattığı bu Cunta'cı anayasanın oylanmasından önce bütün ülkede sıkiyönetim ilân etmiş ve oylamaya katılmayanların değişik sürelerle hapis cezasına çarptırılacağını açıklamıştı. Ajanslar, oylama gününde Cunta birliklerinin silâh zoruyla, halkı Cunta'nın anayasasına "evet" deme ye zorladıklarını, bu amaçla yoğun bir teröre giriştiklerini bildiriyorlar. 
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DÜNYADA BUGÜN 


Sevgili dinleyiciler, 


Güney Kore'de sözümona bir anayasa oylaması yapıldı. Emperyalist yığınsal iletişim araçları,Güney Kore'deki, Amerikancı, gerici, kanlı cuntanın bu sözümona anayasa oylamasını, sözde demokratik bir gi rişim olarak yoğun bir biçimde yayıyorlar, Bu konuda da eli kanlı cuntanın, halkın % 95'inin bu sözümena anayasa "evet" dediği yönündeki açıklamasına dayanıyorlar. Bu sözümona anayasa, Güney Kore halkı nın anayasası değil, cuntanın anayasasıdır. 


Amacı, kanlı baskı ve terör rejimini yasallaşırmaktır, Amerikancı cuntanın bu sözüm ona anayasayı Güney Kore halkına ne gibi baskı ve terör yöntem leriyle dayattığı ortadadır. 


Cunta, bu sözümona anayasa oylamasından önce başkent Seul başta olmak üzere, ülkenin değişik kentlerinde, üniversiteleri kapattı. Tehlikeli gördüğü öğrencileri ve kişileri tutukladı. Tüm ülkede, sikıyönetim ilân etti. Bildiriler yayınlayarak, bu sözümona anayasa (o oylamasina katılmayanların ve cuntanın ânayasasına "evet" demeyenlerin hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı. 


Oylama gününde, tüm ordu birliklerini harekete geçirdi. Askerler silâh zoruyla insanları evlerinden alarak döverek, tartaklıyarak, cuntanın anayasasına "evet" demeye zorladılar. Bunlar, cuntanın sözümona anayasa oylamasında, başvurduğu yöntemlerdir. 
Bir de cuntacıların, bu anayasasının içeriği vardır. 
Bu sözümona anayasa, cuntacıların yedi yıl yönetim- de kalmalarını öngörüyor. Ülkede, her çeşit muhalefeti yasaklıyor. Sendika, dernekve benzeri örgütler kurmanın yasak olduğu basının tümüyle cuntanın dé 

18 netiminde çalışma yürüteceği, cuntanın istediği za- 


man bu anayasayı yürürlükten kaldırabileceği tüm okulların ve üniversitelerin cuntanın kontrolünde ola cağı hükümlerini getiriyor, 


Sevgili dinleyiciler, cuntanın anayasasında yer alan, bu hükümlerin yorumlanmasına gerek yoktur. 


Amerikanci cuntanın baskı ve terör rejimini ya sallaştırma amacını güden bu sözümona anayasasının içeriği,cuntacıların demokrasisinin nasıl olduğunu açık bir biçimde ortaya koyuyor. 


Amerikan emperyalizmi, Güney Kore'de olduğu gibi, halkımıza da bir generaller cuntası dayattı, Güney Kore'de CIA'nın Amerikan emperyalizminin plân ları doğrultusunda oynanan oyunlar, politik manevralar, ülkemizde de gerçekleştirilmek isteniyor. Ülkemizde ki cunta da, aynı şeyi yapmak istiyor. Güney Kore'de olduğu gibi; Türkiye topraklarında, Amerikan askersel üsleri vardır. Binlerce Amerikalı asker o ve askersel uzman, bu iki ülkenin topraklarına otu muştur. Türkiye, bununda ötesinde bir konum almıştır. Türkiye bir NATO üyesidir ve topraklarında nükleer silâhlarla donatılmış, NATO üsleri vardır, İşte ana sorun; gerek Güney Kore'de, gerekse Türkiye'de kanlı terör ve baskı rejimiyle, Amerikan emperyalizminin NATO'nun stratejik konumlarını sa vünmak, barış düşmanı, silâhlanma politikasının sürdürülmesine katkıda bulunmaktır, 


Amerikan emperyalizmi, Güney Kore'de, Türkiye halklarına, askersel cuntalara, baskı ve terör re jimlerini bunun için dayatmıştır. Simdi de bu baskı ve terör rejimlerini ayakta tutma,bu rejimlere karşı en küçük bir muhalefeti ezme, halkı susturma göreyi duruyor bunların önünde. 


Güney Kore'de, askersel cuntanın bu sözümona 
anayasa oylaması, ülkemizdeki Cunta'nın bir geçici 13 
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anayasa hazırlama yönünde girişimleri, bu zorbalık rejimlerine demokratik görünüm verme yeltenişleridir. 


(TKP'nin Sesi Radyosu, 24.10.1980) 


Değerli dinleyiciler, 


20-24 Ekim günleri arasında Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin başkenti Berlin'de işçi hareketinin ve ulusal kurtuluş hareketlerinin emperyalizme karşı toplumsal ilerleme uğruna ortak savaşımı"'konulu ulus lararası bilimsel bir konferans yapıldı. 


Türkiye Komünist Partisi,bu konferansa bir delegasyonla katıldı. Türkiye Komünist Partisi temsilcileri, konferansın üç çalışma grubunda da birer konuşma yaptılar. 


Simdi, Türkiye Komünist Partisi temsilcisinin uluslararası ekonomik ilişkilerin demokratikleştirilme- si için, yeni sömürgeciliğe karşı savaşım konulu ikinci çalışma grubunda yaptığı konuşmadan bir özet sunuyoruz: 


Sözüne, 1920'lerde ulusal kurtuluş savaşımıyla yani sömürgecilik boyunduruğundan kurtulan Türkiye- nin daha sonra kapitalist yolu seçmesi sonucu yeniden yeni sömürgeciliğin kurbanı olduğunu belirtelerek başlayan Türkiye Komünist Partisi temsilcisi, ülkenin zaten ekonomik politik ve askersel bakımlardan em-” peryalizme bağlı olduğunu söyledi. 


Ekonomideki, kilit sektörleri mali denetim merkezlerinin uluslararası tekellerle, uluslararası finans kuruluşlarının denetiminde bulunduğunu belirtti. Türki ye'nin sosyo-ekonomik yapısı üzerinde durdu. Kapitalizmin Türkiye'deki bunalımının boyutlarını açıkladı Emperyalizmin ve işbirlikçi tekelci burjuvazinin,buna lımdan çıkış yolu dlarak yükü tümüyle işçi sınıfının, emekçilerin ve tekel dışı kesimlerin omuzlarına atmayı gördüğünü, bunun ise bunalımı dahada derinleştirdiğini özetledi. 


Bu programın, terörle ve halk yığınlarının zorbalıkla bastırılması yoluyla uygulayabileceğini, Türki- 21 


ye'deki askersel diktatörlüğünün iş başına gelmesinin nedenlerinden birisinin de bu olduğunu kaydetti. Türkiye Komünist Partisi temsilcisi devamla şöyle dedi. 


Bu sosyo ekonomik durum, politik ve yönetsel egemenlik uygulama araçlarının istikrarsızlaşmasının ilerlemesiyle 12 Eylül askersel devirmesinin temelini hazırlamış oldu. Egemen güçler için, eski yöntemlerle yönetmek olanaksızlaştı;: Belli koşullar altında ezilen yığınların savaşımı, sosyal patlamalara yol aça bilecek durumdaydı, Ama, askersel devirmenin Belir leyici etmeni, Türkiye'yi kendi emperyalist sistemin de istikrarlı bir unsur yapmak ve böylece ondan sosyalist dünya sisteminin ve ulusal kurtuluş hareketine karşı yeni askersel politik stratejisinde daha etkin yararlanmak isteyen emperyalizmin çıkarları oldu. 


Cunta'nın NATO, AET, ABD ilişkileri yanlısı p litikasını sergileyen Türkiye Komünist Partisi tems cisi, şöyle devam etti; Bu askersel diktatörlüğe kar şı savaşım, emperyalizme karşı savaşımla iç içedir. 


Cunta'nın iki dayanağı vardır. Emperyalizm ve yerli tekelci burjuvazi. Bu nedenle, tıpkı halkın baş düşmanlarının sıkıca bağlı olduğu gibi, ulusal bağımsızlık savaşımıyla sosyal kurtuluş savaşımı iç içe girmiştir. Bunların, politik çıkarlarını temsil eden askersel cunta ya karşı savaşım aynı zamanda demokrasi ve ulusal bağımsızlık için, barış ve sosyal ilerleme için savaşımdır, 


Sovyetler Birliği Türkiye ilişkilerine, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yardımlarına değinen Türkiye Komünist Partisi temsilcisi, emperyalizmin bu ilişki leri baltalamak için gayret sarfettiğini söyledi. Türkiye Komünist Partisi'nin var gücüyle emperyalistlerin bu oyununu bozmaya çalıştığını, Sovyet yardımla- 

22 rının ülkemizin bağımsız kalkınmasına büyük bir kat- 


kı olduğunu açıkladı. 


Türkiye Komünist Partisi temsilcisi devamla Türkiye işçi sınıfının; Asya,Afrika ve Lâtin Amerika halklarının ve ülkelerinin yeni bir uluslararası ekono mik düzen için savaşımlarını desteklediğini söyledi. 
Bu yöndeki girişimlerin ve çabaların başarısının, barış için ve emperyalizme karşı savaşan tüm güçlerin çabalarını birleştirmelerinden geçtiğini vurguladı. 


Bu konuda şunları söyledi: Bugün dünyada barışın korunması, nükleer bir savaşın önlenmesi dünya- 


daki tüm ilerici güçlerin baş görevidir. 


Partimiz bu nedenle, Sovyetler Birliği'nin ve öteki Varşova anlaşması ülkelerinin Lenin'ci barış po litikasını destekliyor, Amerika Birleşik Devletlerin yeni nükleer stratejisine karşı, barış ve silâhsızlanma için ortak çabaları artırmayı zorunlu görüyor.Ye ni bir uluslararası ekonomik düzen için yeni sömürgeciliğe karşı savaşım, yalnızca barışın korunmasıyla, kalıcı ve olumlu sonuçlara yolaçabilir, 


Türkiye Komünist Partisi'nin, barışçı, bağlantısız bir Türkiye'den yana oldığunu, tüm yurtsever güçlerle birlikte NATO'dan çıkılması yönünde çaba gösterdiğini vurguladı. 


Türkiye Komünist Partisi'nin, kollektif yeni sömürgeciliğe de aracı olan, Avrupa Ekonomik toplulu-Buna karşı, ardıcıl bir savaşım yürüttüğünü söyledi. 
Sömürgecilik gibi, yeni sömürgeciliğin de yıkılmaya mahkün: olduğunu kaydetti. 


Enternasyonalist dayanışma sonucu, yeni sömürgecilerin Türkiye'de de amaçlarına ulaşamayacakları dan emin olduğunu vurguladı. 
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Değerli dinleyiciler, 


Şimdi Türkiye Komünist Partisi temsilcisinin Berlin Uluslararası Bilimsel Konferansın, "Ulusal ve Sosyal Kurtuluş Savaşımının Deneyimleri ve Sorunları" konulu üçüncü çalışma grubunda yaptığı konuşmayı sunuyoruz: 


"12 Eylül'den bu yana, Türkiye'de hükümsüren əs kersel diktatörlüğün uygulamalarını özetliyerek konuşmasına başlayan Türkiye Komünist Partisi temsilcisi devamla; bu devirmeye yolaçmış olan gelişmenin etmenleri uluslararası ve ulusal yanlara sahiptir. Uluslararası ön koşullar, emperyalizmin uzun erimli çı karları tarafından belirleniyor. Türkiye, kendisine dayatılmış olan, NATO'nun bölgedeki ileri karakolu rolü nedeniyle, emperyalizm ve özellikle ABD emperya lizmi için stratejik bir önem taşıyor. Emperyalizm, ülkemizi kendi sistemi içinde tutmayı sürdürmeye,re tin istikrara kavuşturmaya ve bölgemizde Sovyetler 

irliği'ne ve ulusal kurtuluş hareketine karşı çıkarla rı açısından sadık ve güvenli duruma getirmeye çalışıyor, Ulusal ön koşullar, derin bunalımın somut koşulları ve yükselen sınıf savaşımı ortamında kapitalist sömürü düzeninin sağlamlaştırılması ve yerli iş birlikçi, tekelci burjuvazinin ve büyük toprak sahiplerinin çıkarları ile bağlıdır, "dedi. 


Kapitalizmin, Türkiye'deki bunalımı hakkında bilgi veren Türkiye Komünist Partisi temsilcisi, uluslararası Para Fonu dayatması ile alınan ve bunalımın yükünü emekçilerin sırtına yükleyen önlemleri anlattı 1971'den buyana, egemen sınıfların istikrarlı bir hü kümet oluşturma çabalarının boşa çıktığını belirtti. 
CIA ve MİT tarafından yönlendirilen terörün adım adım tırmandırılması aracılığı ilede cuntaya temel hazırladığını kaydetti. 


Türkiye işçi sınıfının, halk düşmanı uygulamala 


ra karşı ardıcıl bir savaşım yürüttüğünü, işçi hareketinin giderek açık politik hedefler kazanmaya başla dığını, işçi sınıfının sendikal ve politik eylem birliği yolunda adımlar attığını kaydeden Türkiye Komünist Partisi temsilcisi, Türkiye Komünist Partisi ile Kürt demokratları arasındaki eylem birliğinin geliştiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol kanadının artan ölçüde anti-emperyalist ve anti-tekel konumlara kaydığını söyledi. 


Sınıf savaşımının yeni boyutlara varması, yeni çizgiler kazanmasına koşut olarak, politik bunalımın derinleştiğini belirten Türkiye Komünist Partisi temsilcisi, askersel devirme öncesinde ülkemizin. emper yalist bir komployla karşı karşıya bulunduğunun çoktan açığa çıktığını, bu nedenle de Türkiye Komünist Partisi'nin, tüm ulusal demokratik güçleri zaman yitirmeden birliğe çağırdığını söyledi. 


Türkiye Komünist Partisi temsilcisi, devamla şöyle dedi: Ne varki anti-emperyalist ve demokratik güçlerin daha henüz başlangıç aşamasında bulunan eylem birliğindeki zayıflık ve eksiklikler özellikle CHP yönetiminin reddedici tutumu nedeniyle, NATO'cu ge nerallerin 12 Eylül'deki devirmesi önlenemedi. Yarı askersel baskı rejimi âçık bir askersel diktatörlüğe dönüştü. 


Cuntanın işçi sınıfına, tüm demokrasi güçlerine yönelik saldırılarını açıklayan TKP temsilcisi, Cuntanın yalnız işçi sınıfı ve emekçi yığınlarda değil aynı zamanda nesnel olarak tüm burjuva parlamenter güçlerle de karşı karşıya geldiğini gösterdi, 


Cunta'nın, üç ana konuda önceki Demirel Hükümetinin politikasını izlediğini, Türkiye Komünist Partisi temsilcisi şöyle açıkladı; Birinci olarak. Cunta 
NATO'nun ve emperyalizmin çıkarlarını izliyor. ABD 25 


ile tüm köleleştirici anlaşmaları onaylıyor ve yenilerini yapmaya ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu açıklıyor. 


Ege denizi sorununda, NATO'cu bir çözümün ve Yunanistan'ın NATO'nun askersel örgütüne geri dönmesini onaylamaya hazır olduğunu gösteriyor, 


Üçüncü olarak Cunta, önceki hükümetin yerli tekellerinde katılımı ile, IMF'de dayatılmış olan eko nomik programını aynen sürdürüyor. 


Cunta, uluslararası ve onlarla işbirliği içindeki yerli tekellerin : çıkarları hizmetindedir, Üçüncü ola rak Cunta, halk güçlerine karşı devlet terörünü daha geniş ve büyük ölçüde've diplomatik bir biçimde sürdürüyor, 


Türkiye Komünist Partisi temsilcisi, devamla şöyle dedi:Partimiz bugün, askersel diktatörlüğün terörüne karşın ayaktadır ve son derece güç koşullarda savaşımını sürdürüyor. Koşullara uygun yeni örgütlenme ve savaşım biçimleri geliştiriyor. Partimizin stratejik yöneliminde değişen birşey yoktur, Bu biçim sel bir devrimci süreç içinde sosyalizme açılacak olan ileri demokratik bir devrimi öngörüyor. 


Bu devrim ancak, işçi sınıfının öncülüğünde ve tüm ulusal demokratik güçlerin ortak savaşımı ile ulusal demokratik cephenin yaratılması ile utkuya ulaşacaktir. Nesnel olarak, tüm halkın ve burjuvazinin geniş kesimlerinin çıkarlarına ters düşen şimdiki askersel diktatörlüğün yıkılması, geniş politik ve sosyal güçleri birleştirecek bir savaşım hedefini oluşturuyor. 


Çeşitli sınıf ve k atmanların yanısıra, ordu içe risindeki yurtseverlerin durumunuda ele alan Türkiye 
26 Komünist Partisi temsilcisi, bundan sonraki gelişme 


olasılıkları üzerinde de durdu. Belli koşullar altında askersel diktatörlük hafifleştirilebilir, yeni faşist devrimler yer alabilir, ya da Cunta belli bir süre sonra yerini parlamenter maskeli otoriter bir rejime bırakabilir, Ama, askersel diktatörlük koşullarında; Cunta'nın ve devrim yoluyla yıkılmasına yol açabilecek devrimci bir halk hareketinin gelişmesinin olanakları da oluşabilir. Bu olanağın gerçekleştirilmesi özellikle partimizin politik, ideolojik ve örgütsel güçlenmesine ve tüm anti-emperyalist ve demokratik güçlerin savaşım birliğine bağlı olacaktır. 


Tüm bu gelişme olanaklarının varlığı, bugünkü durumun özgüllüğünü oluşturuyor. Bu karmaşık koşullarda esnek bir politika izlemek, zaman zamanda sæ vaşıma ardıcıl olarak devrimci hedeflere yöneltmek gerekiyor. Cunta'nın, aşırı uçlara karşı savaşım, demokrasiye dönüş üzerine yaptığı açıklamaların özün- de işçi sınıfına ve ilerici güçlere saldırıyı kolaylaştırmak amacını taşıdığını bildiren Türkiye Komünist Partisi temsilcisi, demokrasi güçlerinin önünde askersel diktatörlüğe karşı birleşmekten ve ulusal .çıkarlar için ve halkın ekonomik ve demokratik istemleri için savaşıma aktif olarak katılmaktan başka bir yol bulunmadığını gösterdi. 


Türkiye Komünist Partisi temsilcisi, şöyle devam etti; Güncel taktik hedefimiz, Cunta'nın uluslararası ve ulusal planda yalıtlanması ve en geniş politik ve sosyal güçlerin Cunta'yı devirme hedefinde birleşmesi ve davranmasıdır, Bu politik güçler, işçi partilerinden, Kürt ulusal hareketinden, CHP ve MSP- den küçük burjuva radikal akımlardan,ordu içindeki 


yurtsever güçlerden oluşuyor.” 
İşçi sınıfı, köylülük, orta tabakalar ve burjuva- 


zinin, Cunta'nın ekonomik politikasından zarar gören kesimleri nesnel olarak diktatörlüğe karşı -hareketin 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sosyal tabanını oluşturuyor. Tekeller arasındaki ve bizzat Cunta içindeki olası çelişkilerden akıllıca yararlanmak gerekiyor. Askersel diktatörlüğe karşı politik platform anti-emperyalist, anti-tekel ve demokratik bir yönelime sahip olmak zorundadır. 


İşçi sınıfının birliğinin, bu savaşımda son derece önemli bir rol oynadığını söyleyen Türkiye Komünist Partisi temsilcisi, işçi hareketinin politik ve sendikal birliği yolundaki çabaların Oo güçlendirilerek sürdürüleceğini açıkladı. 


Cunta'cı generallerin, Kemalizm maskesinin indirilmesi için, halk yığınlarını ideolojisizleştirme ve depolitize etme yönelimine karşı ve anti-komünizm ve anti-Sovyetizmin tüm biçimlerine karşı,ideolojik savaşımın yükseltilmesi zorunluğu üzerinde durdu. 


Sağ ve sol oportinizmin hem diktatörlüğe karşı güçlerin geniş birliği, hem de diktatörlüğe karşı savaşımın devrimci bir yönelimi için bir tehlike oluşturduğunu söyledi. 


Türkiye Komünist Partisi temsilcisi, sözlerini şöyle bitirdi; Emperyalizme ve NATO'ya karşı işbirlikçi tekelci burjuvaziye ve büyük toprak sahiplerine ve onların çıkarlarının temsilcisi olan askersel dikta törlüğe karşı savaşım da, proleterya enternasyonalizmi her zaman bizim yenilmez güç kaynağımız olmuştur ve olacaktır. 


(TKP'nin Sesi Radyosu, 26.10.1980) 
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İLERİCİ KADIN HAREKETİ SUSTURULAMAZ 


Barış, silâhsızlanma ve yumuşama için eylem yürüten, uluslararası demokratik kadın hareketinin rolü ve saygınlığı son yıllarda giderek artıyor, 


Değerli dinleyiciler, nerede insanlığın temel çıkarları söz konusu oluyorsa, orada ilerici demokratik kadın emekçileri görüyoruz. Onların yükselttiği "savaş değil barış, silahlanma değil silahsızlanma düşmanlık değil dostluk" belgilerine,bu gür sese yumuşamanın en azılı düşmanları bile kulak vermek zorunda kalıyor, 


İşte bugün, emperyalizmin silahlanmayı tırmandırdığı, güce başvurma, çatışma, hegemonyacılık ve askersel serüvenci politikasını aktifleştirdiği bir dönemde, uluslararası ilerici demokratik kadın hareke ti gene savaş alanlarında boy gösteriyor. 


Emperyalizmin, korkunç planlarına yığınsal eylemlerle karşı koyuyor. Dünya Demokratik Kadınlar Federasyonu'nun "Silahsızlanma Haftası" bunun somut bir örneğidir, 


Değerli dinleyiciler, bu hafta çerçevesi içinde, dünyanın değişik bölgelerinde yığınsal gösteriler mi ting ve yürüyüşler düzenlenecek, ilerici demokratik kadın emekçiler NATO'nun Avrupa'ya yeni nükleer si lahlar yerleştirme kararının karşısına Varşova antlaşması üyesi sosyalist ülkelerin önerdiği Avrupa askersel yumuşama ve silahsızlanma konferansının toplanması istemiyle çıkacaklar. 


Emperyalizmin, savaş kundakçısı plânlarını lanetliyecekler. Ayrıca ilerici demokratik kadınlar, si lahsızlanma haftası günlerinde, ülkelerinde gerici re “jimlerin baskı ve terörüne uğrayan, örgütleri kapat» 
lan, üyeleri zindanlara atılan ilerici kadın örgütleri 29 
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ile dayanışmalarını daha da yükselteceklerdir. 


Bu açıdan ele alındığında değerli (o dinleyiciler, Dünya Demokratik Kadınlar Federasyonu'nun silahsız lanma haftasının, ülkemiz ilerici, demokratik kadın hareketi için büyük önemi vardır. Çünkü, Amerikancı Cunta, işçi sınıfına, ilerici demokratik güçlerle birlikte ilerici kadınlar derneğine, onun üyelerine, ilerici demokratik kadın hareketine karşı da ağır bir teröre baş vurmaktadır. 


İlerici Kadınlar Derneği üyeleri, tutuklanmakta, yurtsever kadınlar çocukları ile birlikte zindanlara atılmakta, en canavarca işkencelere tabii tutulmaktadırlar. 


Cunta'cılar, halkımızın yiğit analarını, bacılarımızı, onların örgütlü gücünü ezmek, susturmak için 20,yüzyılan en korkunç işkencelerine baş vuruyorlar, Neden bunlar böylesine kanlı yöntemlerle İlerici Kadınlar Derneği'ne, ilerici kadın hareketine çullanıyorlar? Çünkü ülkemizde, ilerci demokratik kadın hāreketi son yıllarda büyük atılımlar yaptı. Bu atılımlarda, 1975'de kurulan İlerici Kadınlar Derneği' nin rolü büyüktür. 


İlerci Kadınlar Derneği, kısa bir zaman içinde örgütlü gücünü artırmayı, çalışmalarının niteliğini aktifleştirmeyi başardı. Yaşamın her alanında saygın bir etkinlik kazandı. Dünya Demokratik Kadınlar Federasyonu'na üye olan İlerici Kadınlar Derneği, kısa bir zaman içinde, işçi sınıfının, demokrasi güçleri - nin yanında vazgeçilmez yerini aldı, Onbeşbini aşan üyesiyle, kadınlarımızın sorunlarına eğilmeyi, haklarına sahip çıkmayı, bilinçlenmeleri, onların demokra si savaşımında yerlerini almaları için yılmadan çə lışmayı görev bildi. 


İlerici Kadınler Derneği; 


Analık Toplumsal işlevdir! 

Doğum izinleri uzatılsın! 

Eşit işe eşit ücret! 

Her işyerinde her mahallede kreş! 
belgilerini yaşama geçirmek için aktif bir eylem yürüttü, 

Evlat acısının, sömürünün eşitsizliğin faşist saldırıların son bulması için, emperyalist baskılara, tekellerin sömürüsüne, NATO'ya karşı verilen savaşımlarda, işçi sınıfının yanında onurlu yerini aldı. 


İlerici kadınlar, tüm yığınsal anti-faşist, anti- emperyalist gösterilerde erkek kardeşleriyle birlikte omuz omuza yürüdüler, gprevlere katıldılar, grev gözcülüğü yaptılar, grevci işçilere sınıfsal dayanışma gs tererek çok değerli maddi ve moral yardımlarda bu-Tundular, 


İşte, değerli dinleyiciler; İlerici Kadınlar Derneği'ne ,ilerici kadın emekçilere karşı bugün Cuntanın hunharca saldırısı bundandır. Cunta, ilerici 'demokratik kadın hareketine karşı süngüye, kanlı yöntemlerle baş vurdu. Ama onu susturamadı, susturamıyacaktır. İşçi, emekçi kadınlarımız, demokrasi savaşındaki yerinden bir adım bile geri çekilmemiştir. 


Onlar, zindanlarda devrimciye yaraşır, yiğitlik örnekleri veriyorlar. Ulusal bağımsızlık savaşına aktif katılan, komünist Cemile'lerin, cephelerde sırtın- da silah, mermi taşıyan yiğit analarımızın bugün kızları, torunları en ağır koşullarda bile yine yükselti - yor bayrağını ulusal bağımsızlığımızın. 


BANK-SEN'li kadın emekçinin, yüz kızartıcı iş kencelerden geçtikten sonra; "'söylemiyeceğim, bana hiç birşey #öyletemiyeceksiniz" sözleri, Diyarbakır- da emekçi kadınların Cunta'nın yığınsal tutuklamala - 
rına karşı yiğitçe çıkışı, ilerici demokratik kadınla- 31 
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rımızın Cunta'ya boyun eğmek direngenliğinin bir sim gesidir. 


Bugünde, işçi ve emekçi kadınlarımız iş, ekmek ve özgürlük için eşlerinin, evlatlarının, kardeşlerinin tutuklanmasına karşı Cunta'nın kanlı yüzünü ortaya sergileme, işkenceleri açığa çıkarma görevinden bir adım bile geri durmuyacaklardır. 


(TKP'nin Sesi Radyosu, 26.10.1980 ) 


CUNTA, RÜZGAR EKİYOR FIRTINA BİÇECEK 
TİR, 


Türkiye işçi sınıfı, kıdem tazminatı hakkını en 
çetin koşullarda savaşarak bundan 44 yıl önce 3008 
sayılı yasa ile elde etti, Ancak, bu hakkın önümüzd ki olumlu işlevlerine kavuşması, çok daha güç sınıf savaşımları içinde DİSK'in yorulmak bilmez savaşım ile gerçekleştirildi. Kıdem tazminatı hakkı, işçi sınıfına neler kazandırdı? Kıdem tazminatı, göreli yüksek maliyesiyle patronların işçileri işten sınırsızca çıkarma hakkına karşı bir güvence oldu. 


İşçi sınıfı için, en temel hakkı olan iş güvence sinin önemli bir aracı oldu. Kıdem tazminatı, bu ya nı ile sendikal hareketin güçlenmesi için önemli bir araç oldu, Patronlara, getirdiği göreli ağır ekonomik yük, bügüne kadar birçok iş yerinde sendikal örgütlenmeyi başlatan ve yürüten işçi militanların kolayca işten atılmasını önemli ölçüde engelledi. 


Kıdem tazminatı, işsizlik sigortasının olmadığı koşullarda, böylesi bir gereksinimin işlevlerini kısmen yerine getirdi. Kıdem tazminatı, işten çıkarılan işçinin yeni bir iş buluncaya kadar geçimini sağlama sında önemli bir yardımcı işlev gördü. 


Kıdem tazminatı, işçi sınıfının yıllarca dişini tırnağına takıp çalıştıktan sonra; emeklilik, sakatlık ya da hastalık nedeni ile iş görememe ve ölüm gibi nedenlerle işten kopması sonucunda kendisinin; yada yakınlarının kendi ödenmemiş emeğinin bir kısmını geri alabilmesi hakkı oldu, 


Ülkemizdeki gaddar, barbar sömürücü sınıfların böytesi bir hakka en yoğun saldırılarda bulunacağı açıktır; ve gerçekten de öyle olmuştur. Başını Koç, Sabancı gibi tekelci grupların çektiği gruplar, kıdem 
tazminatının bu ekonomik, demokratik ve politik işlev 33 


lerini ortadan kaldırmak, kıdem tazminatına dar bir nicel sınırlandırma getirmek ve en önemlisi de sınıf sendikacılığının önünü kesebilmek için kuduzca saldırıya geçmişlerdir. 


Bu kuduzca saldırının, ilk su yüzüne çıkışını 
1975 yılında gördük. Bu yılda, 1927 sayılı yasa ilelff5 
sayılı iş yasasının l4, maddesine önemli bir değişiklik getirilmek istendi. Buna göre, kıdem tazminatının tavanı, asgari ücret birim alınarak sınırlandırılacak, ve kıdem tazminatları devletçe kurulacak bir " fon " tarafından ödenecekti. 


Kıdem tazminatına taban getirme istemi, Anayasa Mahkemesinin, 23 Ocak 1979 günlü ve E 97804 sa yılı kararı ile iptal edildi. Fakat bu işçi düşmanı girişimler durmadı. Özellikle de son Demirel Hükümeti döneminde, iyice azgınlaşarak Turgut Özal'ın ko vuyucu kanatları altında kıdem tazminatı fonu tasarı sı biçimiyle yeniden ele alındı, Ama sınıf sendikaları nın varolduğu, işçi sınıfının grevlere çıkabildiği sınıf savaşımının iyice keskinleştiği, egemen sınıfların yönetim ve baskı aygıtının çürüdüğü bir dönemde böylesi işçi düşmanı bir yasayı yaşama geçirmek kolay değildi. 


Egemen sınıfların, bu çözümsüzlüğünü Cunta, süngü zoruyla çözümledi. Önce, sınıf (o sendikalarını kapatıp, grevleri yasakladı. Binlerce sendika militanını tutukladı, işçi sınıfı üzerinde en ağır, baskıları uygulamaya koyuldu. Bu süreç gelişirken, Cunta'nın bu işçi düşmanı yasayı tekrar ele alacağı gün gibi açıktı ve gerçekten de aldıda, 


Cunta, bu işçi düşmanı yasayı adım adım gerçekleştirmeye koyuldu. İlk iş olarak tıpkı anayasayı 
ortadan kaldırdığı gibi, Anayasa Mahkemesi'nin 1979 
tarihli kararını iptal ederek.kıdem tazminatı tavanını 

34 asgari ücrete bağlı kılarak sınırladı. 


Bir diğer değişte,şu anda ayrı tasarı ücret 5400 
Lira olduğuna göre, yıllık kıdem tazminatları 40500 Lira ile sınırlanmış oldu. Burada da kalmıyarak, bu yeni yasa çıkmadan önce, yani 12 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında işten ayrılarak, kıdem tazminatı almış olanların parasına bile göz dikerek, bunların tazminatlarını geriye dönülerek patronlara geri vermek kudurganlığında bulunuyor. Daha da ileri giderek, patrondan fazla patron yanlısı davranarak tavan dışı tazminat ödeyebilecek patronlara hapis cezası ve rilebileceğini açıklıyor. 


Fakat bütün bunlar, işin sadece küçük bir par çası, Çünkü kıdem tazminatına tavan getiren yasa aslında daha önce belirttiğimiz kidem tazminatı fonu yasa tasarısının ancak bir bölümü, Önümüzdeki haftanın sonlarına doğru, Demirel Hükümetince hazırlan mış olan bu tasarının hemen hemen hiç değiştirilme- den aynen yasalaşması bekleniyor. 


Kıdem tazminatı fonu yasa tasarısı, neler geti recek işçi sınıfına” Kıdem tazminatlarının ödenmesi çalışma bakanlığına bağlı olarak FON-KUR adlı bir örgüt tarafından yapılacak. Patronlar bu kuruluşa her bir işçinin bir aylık ücret ve sosyal haklarının % 10' nu yatıracaklar. 


FON işçilere, zamanı geldiğinde kidem tazmina tını ödeyecek, Ayrıca FON'un kuruluş sermayesine bir defaya özgü olmak üzere devlet bütçesinden beş milyar lira tutarında karşılıksız yardım yapılacak, Bu birinci olarak en başta, işçilerle burjuva devleti kar şı karşıya getirmek oluyor. Çünkü, bu durumda işçi lerin kıdem tazminatı konusunda bütün yetki ve (o sorumluluk burjuva devletine bırakılıyor. Bu, işverenlerin kıdem tazminatının yükünün iyice azaltılması ve hatta bazı durumlarda ortadan kaldırılması oluyor. 


Çünkü, FON'un işçiye ödeyeceği tazminat ile 35 
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patronların ona yatırdıkları tazminatı arasında devlet aleyhine çok büyük farklar doğuyor. Ama bu devlet açığı, temelde % 70'den fazlasını emekçilerin ödediği vergilerden oluşan devlet bütçesi ile karşılanacağı için bu, patronların eksik ödediği primlerin yine emekçiler tarafından ödenmesinden başka bir anlama gelmiyor. FON'un kuruluş sermayesine devlet bütçesinin sağlayacağı beş milyar liralık karşılıksız yardım da yine aynı biçimde emekçi kitlelere ödettirilecek. 


İkinci olarak, yeni yasa tasarısı işçileri patron ların devleti karşısında tümüyle korumasız bırakıyor. 


Üçüncü olarak, kıdem tazminatı fonu yasa tæ sarısı, patronlar için ek bir finansman kaynağı oluşturuyor. Ve de patronlar tazminat primlerini fona ister yatırsınlar, ister yatırmasınlar, fon işçilere kıdem tazminatını ödeyecektir. Oysa, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun durumu ortadadır. 


Patronların bu kuruma olan borçları 15-20 milyar dolayındadır. Böylece de, patronlar kıdem tazminatı yükünden önemli ölçüde kurtulmakla kalmıyacaklar, ama aynı zamanda da bu kuruluş sayesinde, birikimlerini daha da güçlendirmiş olacaklardır. 


Dördüncü olarak, yeni yasa tasarısı,. temelde sendikal örgütlenmeye vurulan en büyük darbelerden birini oluşturuyor. Çünkü, işçilere dayatılmak istenen iki yanlı kölelik çok açıktır. Bir yandan işçiler, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için sadece emek liliği düşünecekler, öte yandan da ücretleri ya daim zalanan toplu sözleşmeleki kıdem tazminatı ile ilgili madde ne olursa olsun, emekli olduktan sonra alabilecekleri kıdam tazminatı dondurulmuş tavani ge çemiyecektir. 


Bununla bağlı olarak, toplu sözleşmelerin yine 


devlete bağlı toplu sözleşme koordinasyon kurulu ta rafından tek elde yönlendirileceği de dikkate alınırsa, bu durum bundan sonra yapılabilecek toplu sözleşmelerin varlık nedenine indirilmiş bir dipçik darbesi oluyor; ve toplu sözleşmeleri sadece biçimde bırakı - yor. Bütün bunlar, işçi sınıfına yönelik diğer gerici yöntemlerle tam bir bütünlük içindedir, Sınıf sendika larnın kapatılması, grevlerin yasaklanması, ücretle- 
“rin düşürülmesi, iş gününün uzatılması ile birlikte kıdem tazminatına ilişkin yasalar, işçi sınıfına karşı yürütülen büyük haçlı seferini gösteriyor. 


Cunta Başkanı Evren'in Diyarbakır'da yaptığı konuşma da "biz işçi düşmanı değiliz" derken ar damarı çatlamışçasına yalan söylediğini göstermek için, başka örnek vermeye gerek varmı? Cunta başkanı Ev ren, yalan söylüyor. Bu cunta, işçi düşmanıdır, Çünkü, sermayenin, tekellerin kuludur, kölesidir, hizmetkarıdır. 


Cunta Başkanı Evren, yalan söylüyor. Bu Cunta, işçi düşmanıdır. Çünkü işçi sınıfının kazanılmış bütün haklarına kuduzca saldırmaktadır, Bu girişime karşı, mutlaka direnmek gerekiyor. Direnmeye bütün işçilerin, Türk-İş'li, DİSK'li, sendikalı-sendikasız bütün işçilerin katılması gerekiyor. Bu direnme- yi diğer halk kesimlerinin de desteklemesi gerekiyor Çünkü, şimdi susulursa er ya da geç sıra onlarada gelecektir. 


İşçi sınıfının bu yeminli düşmanları, rüzgâr ekiyor, fırtına biçeceklerdir. 


(TKP'nin Sesi Radyosu, 26.10.1980) 
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HABER BÜLTENİ: 
CUNTANIN HER İDAMI BİR CİNAYETTİR. 


Değerli dinleyiciler, 


Uluslararası öğrenci birliği, Türkiye gençliği ve halkıyla dayanışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma çağrısı yaptı. Çağrıda aynen şöyle deniyor;12 Eylül'- de, Türkiye'de komutanlar eliyle, bir askersel darbe tezgahlandı, Bu darbe, tüm ülkede politik, toplumsal ve ekonomik bunalımın sürekli kötüye gittiği bir dönemde oldu. Sılkıyönetimin dayatılması, aralarında ü-Thislararası öğrenci birliği üyesi, İlerici Gençler Der neği'de olmak üzere, demokratik örgütlerin yasaklanması, keyfi tutuklamalar, gözaltına almalar, halkın temel demokratik hak ve özgürlüklerinin çiynenmesini getiren bu darbe, egemen çevrelerin politikasında ye ni, vahim bir aşama oluşturuyor. Bu politikanın doğrulanmasına ve gerici güçlerin konumlarının güçlendi rilmesine ek olarak darbe, Türkiye'de, anayasanın ortadan kaldırılmasına, parlamentonun dağıtılmasına, demokratik örgütlerde içinde tüm parti ve örgütlerin yasaklanmasına yol açtı. Bundan ötürü bu gelişmeler, Türkiye halkının ve öğrencilerinin tilkelerinde, demok rasi ve toplumsal ilerleme savaşımlarına büyük bir darbe oluşturuyor. 


Geçen yıllarda, çeşitli aşırı çetelerin, cinayet ve saldırılarıyla karşı karşıya kalan, demokratik. hakları artan ölçüde kısıtlanan Türkiye halkı ve öğrenci leri, bu darbe ile ortaya çıkan yeni güçlüklere karşın, ülkelerini emperyalizm ve gericilik güçlerinin e linden kurtarmak için savaşımlarını sürdüreceklerdir Bu askersel darbenin, Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmi ve NATO güçlerinin esinlenmesi ve ora yı ile tezgahlandığı konusunda pek çok kanıt vardık. 


Bundan ötürü bu darbe, dünyanın bu bölgelerin- 


de, NATO'nun etkisini ve konumlarını güçlendirmek amacıyla, bir ülkenin içişlerine emperyalist karışma nın yeni bir örneğini oluşturmaktadır. 


Ortadoğu'daki gergin durum, Afganistan'daki nisan devriminin başarıları, İran'daki halk demokratik devrimi bölge halklarının devrimci kazanımları sonucu emperyalizmin uğradığı yenilgiler göz önüne alınınca bu daha da doğrudur. Darbeyi desteklemekle Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmi ve NATO bölgedeki askersel yığışmasını artırarak, demokratik ve ilerici hareketlere ve halkların kazanımlarına karşı çıkarak, dünyanın bu bölgesinde çatışmalar yaratarak, uzun erimli politikalarını uyguluyorlar. Tüm bunlar, bölgede barış ve güvenliğe karşı ciddi bir tehlike oluşturuyor, Uluslararası öğrenciler birliği sekretaryası, Amerikan emperyalizmi ve NATO' nun bu müdahalesini ve onların Türkiye'deki askersel dar beyi esinlemesini ve desteklemesini kmar, Türkiye'- de, demokratik hak ve özgürlüklerin ayaklar altına alınması, aralarında özellikle Türkiye gençliğinin mi litan örgütü "İGD" de olmak üzere ülkenin demokratik örgütlerinin yasaklanması karşısında derin kaygılarmızı dile getiririz. Türkiye halkı ve öğrencileri ile dayanışmasını vurgulayan ve onların ülkelerindeki demokrasi ve toplumsal ilerleme savaşımlarını destekleyen uluslararası öğrenciler birliği sekreteryası, temel demokratik hak ve özgürlüklerin yeniden kurulması ve bunlara saygı gösterilmesini, özellikle uluslararası öğrenciler birliğinin üye örgütü, İlerici Genç ler Derneği başta olmak üzere, demokratik örgütler üzerindeki yasağın hemen kaldırılmasını ister. Sekretarya, tüm dünyadaki uluslararası öğrenciler birliği üyesi ve onun dost örgütleri, tüm demokrat ve ile rici öğrencileri demokrasi, gerçek ulusal bağımsılık ve toplumsal ilerleme için savaşımlarında, Türki- . 
ye halkı ve öğrencileriyle dayanışma çalışmalarını 39 


hızlandırmaya çağırır. 


Uluslararası Öğrenciler Birliği Sekreteryası 


SOYERGİN ADANA'DA: İDAM EDİLDİ 


Cunta, üçüncü idam kararını uyguladı. Adana'da Tank yüzbaşısı Bülent Angın'ın öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle, Adana bir numaralı sıkiyönetim askeri mahkemesince, hakkında idam kararı verilen Serdar Soyergin, pazar sabahı idam edildi. 


Böylece; 12 Eylül askersel hükümet devirmesin den bu yana, cuntanın idam ettiği kişilerin sayısı üçe çıkmış oldu. Bu arada haklarında çeşitli sıkıyönetim mahkemelerince idam kararı verilmiş olanların sayısı da altmış dolayında olduğu bildiriliyor, Çeşitli ajanslar, pazar sabahı idam edilen Serdar Soyergin'in idamından iki gün önce sıkıyönetim komutanlığına otuzaltı sayfalık bir yazı gönderdiğini bu yazıda gerek sol görünümlü terör örgütleri, gerekse faşist Milliyetçi Hareket Partisi cinayet örgütleri hakkında somut bilgiler verdiğini ve terör örgütlerinin MİT ile CTA ile ilişkilerini açığa vuran önemli ipuçlarını açıkladığını bildiriyorlar. 


Değerli dinleyiciler, şimdi bu konuda kısa Yorumumuzu dinliyorsunuz. 


CUNTANIN HER İDAMI BİR CİNAYETTİR! 


Değerli dinleyiciler, 


Cunta bu pazar bir kişiyi daha astı. Asılan Ser- 
40 dar Soyergin İGD'li yurtsever Erdal Polat'ı öldürmüş 


daha sonrada sıkıyönetim birlikleriyle vuruşmada yakalanmış bir goşist. İlerici Gençler Derneği üyesi yurtsevere karşı işlenmiş cinayet devrimcilik belgesi altında, goşizmin nasıl devrimci güçlere karşıbir cinayet aracı haline gelebildiğinin bir örneği. Faşist terörün bunaltıcı karanlığından, yığınlarla bağ kuramayan, umudunu yitiren, serüvenciliğe yönelen insanlar, ajan provakatörlerin ve kariyerist tekke şeflerinin kışkırtmalarıyla gittikçe yozlaşıyorlar. Sonunda, bilerek yada bilmeyerek, barikatın ötesine, düşman safına geçiyorlar. Hatta, devrimci, ilerici güçlere karşı kirli bir cinayet silahı haline gelebiliyorlar. 


Öte yandan cuntanın birbiri ardına seri idamlar başlattığı görülüyor. Amaç ne? 


Bu üçüncü idam. Ama cuntanın öldürdüğü insan sayısı bu kadar değil. Yüzlerce vurulup öldürülen, işkencelerde ölen, poliste pencereden atılan insanlar var, Gelişinin üçüncü haftasında, cuntanın üçyüzden fazla insan öldürdüğü resmen açıklanmıştı. Cunta' nın kurbarlarının gerçek sayısı ise bilinmiyor. Cinayet - ler, anarşiye karşı savaş savı ardında gizlenmeye çalışılıyor. Sonra idamların eylemci sağa da yöneldi ği demogojisi var. Anarşiye karşı savaş savını savunanlara soruyoruz; İşkence altında öldürülenlerde mi anarşisttir? 


Barış derneğinin Bursa temsilcisi Feyzioğlu anarşistmiydi ? Operasyonlarda öldürüldüğü söylenen üçyüzden fazla insan hakkında cunta neden açık ayrn tılı bir açıklama yapmıyor. Ona sorarsanız o, anar şiye karşı savaş diye, onbinlerce insanı da tutsak etti. Bunların çoğu, teröre karşı çıkan insanlar, sendika temsilcileri, işçiler. 


Hem sağdan, hem soldan adam asma demogojisine gelince idam edilenler, cinayetlerin gerçek so- 41 


rumluları, gerçek katiller Milliyetçi Hareket Partisi başları, konir-gerilla şefleri değil. Ya faşist demo göjilerce insanlıktan çıkabilmiş, canavarlaştırılmış, faşist terörün kör cinayet araçları haline getirilmiş, ya da ajan provakatörleri ve goşist tekke şeflerinin kışkırtmalarının kurbanı olmuş kişiler, Ama her iki durumda da idamların bir tek gerçek amacı var; sola karşı demokratik güçlere karşı, komünistlere karşı yeni kanlı saldırılara girişmek için, cuntaya elveriş- li ortam yaratmak. 


Cunta'nın onayı ile uygulanan her idam, bu nedenle gerçekte, demokratik güçlere karşı yönelmiş bir saldırıdır. Bu cuntanın idam kararı onaylamaya ne hukuk açısından, ne de moral açısından yetkisi, hakkı yoktur. Cunta'nın imzasıyla imzalanan her idam, yeni bir cinayettir. Cunta'nın cinayetleri durdu rulmalıdır. 

Lİ 


Adana Emniyet Müdürü Yurdakul ile Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ahmet Albay'ın katillerinin yakalandığı açıklandı. Adana'da son iki gün içinde ya pılan operasyonlarda çeşitli cinayet suçlarından ara nan, haklarında tutuklama karı bulunan kırkbeş sağ teröristin yakalandığı, bunlar arasında polis derneği yöneticilerinden demokrat görüşlü, Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul ile CHP Adana İl başkanı avukat Ahmet Albay'ın katillerinin de bulunduğu bildirildi. Yakalanan faşist katillerin toplam otuziki cinayet suçluları olduğu belirtilen sıkıyönetim komutanlığı bildirilerinde katillerin kimlikleri hakkında açıklama yapılmadı. 


Bilindiği gibi, Adana Emniyet Müdür o Cevat 
Yurdakul'un öldürülmesinden kısa bir süre sonra 18 
42 Nisan günü Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı avukat 


Ahmet Albay, Milliyetçi Hareket Partisinin kiralık katillerince ağır yaralandı; ve kaldırıldığı hastahane- de öldü. Albay'ın öldürülmesinden üç hafta önce de CHP'li avukat Halit Sıtkı Güllüoğlu faşistlerin açtığı ateşle öldürülmüştü. Hatırlanacağı üzere CHP'li avukatlar, : Albay ile Güllüoğlu, Milliyetçi Hareket Parti sinin, Kahramanmaraş soykırımı ile ilgili davaya mü dafil avukat olarak katılıyorlardı. Bu iki CHP' linin öldürüldüğü yerde, bundan bir yıl önce de Türkiye İşçi Partisi yöneticilerinden avukat Ceyhun Can öldü. 
rülmüştü, 


Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul, CHP Adana İl Başkanı Ahmet Albay ve CHP'li avukat Halit Sıtkı Güllüoğlu'nun öldürülmesi olayı ile ilgili ola 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mişti. 


> TÜRK LİRASININ DEĞERİ YENİDEN DÜŞÜRÜL-DÜ; 


Bir Amerikan doları seksenbeş lira oldu. 


Türk lirasının Amerikan doları karşısında son iki hafta içinde değer kaybettiğini ileri süren Cunta Hükümetinin Maliye Bakanlığı, yeni bir devalüasyon daha yaptı. Kur uyarlaması adı altında yapılan devalüasyonla bir Amerikan doları 85 lira oldu. 


Amerikancı Cunta'nın işbaşına gelmesinden bu yana, ikinci kez yapılan devalüasyonla Türk parası- nın değeri yaklaşık yüzde on oranında düşürülmüş ol du. Böylece yılbaşından beri ondört kez Türk parası- 


nın değeri yabancı paralar karşısında düşürülerek or- 43 


talama yüzde seksenüç oranında devalüe edildi. 


Yeni devalüasyonun, Cunta Hükümetinin başbakan yardımcısı ve MESS eski başkanı Turgut Özal'ın Paris'e, OECD'nin Türkiye'ye yardım konsarsiyumu- nun toplantısına katılmak için gittiği bir sırada yapılması rastlantı değildir. r 


Bilindiği gibi Özal, konsarsiyumun bu toplantısında OECD ülkelerinden, 1981 yılı için ikibuçuk mil yar dolar yardım istiyor. Yerli-yabancı teltekellerin has adamı ve Cunta Hükümetinin başbakan yardımcısı Turgut Özal, Paris'e hareketinden önce yaptığı açıklamada, askeri yönetiminin 24 Ocak'ta Demirel Hükü metinin aldığı ekonomik önlem paketini uygulamağa devam etmesinin, batıda olumlu karşılandığını söyledi. 


Özal, uluslararası para fonu ve Dünya Bankası ile yapılan yeni anlaşmaların, OECD'nin ovaadettiği yardımlara yeşil ışık yaktığını 1981 mali yılı için kmsorsiyumdan ikibuçuk milyar dolar ekonomik, mali, yardım isteğinde bulunacağını bildirdi. Öte yandan Türkiye'nin dış borçlarının yirmi milyar doları aştığı, bunun ise ülke ekonomisini tamamen emperyalist tekellerin denetimi altına bıraktığı uzmanlarca vurgu-Tanıyor. 


TÜRKİYE İLE AMERİKAN EMPERYALİZMİ 
ARASINDA YENİ BİR BORÇ ERTELEME ANLAŞMA-SI İMZALANDI. 


Geçtiğimiz Cuma günü Ankara'da Türkiye ile Amerikan emperyalizmi arasında 350 milyon dolarlık borç erteleme anlaşması imzalandı. Bu arada Was 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milyon dolarlık askersel kredi açacağıda bildirildi. 

Anti-emperyalist çevrelerde belirtildiği gibi Amerikancı NATO'cu, askersel cunta ve onun hükümeti ikili kölelik anlaşmalarına parça parça uygulanmaya soktukça, Amerikan emperyalistlerine, NATO harpçilerine yeni yeni ödüller verdikçe Washington hükümeti de Türkiye'nin milyonları bulan borçlarının çok küçük bir bölümünü erteliyor. 


'Cunta'yı desteklemek ve silahlanmayı kızıştırmak için askersel krediler veriyor. Bilindiği gibi faiz oranları son derece yüksek olan milyarlık dış borçlar ülkemizin, emperyalizme Amerikan ve NATO silah tekellerine bağımlılığını kat kat artırıyor. Amerikan, NATO emperyalistleri ve uluslararası finans kuruluşları ülkemiz, halkımız üzerindeki egeren liklerini sürdürmek, ülkemizi, halkımızı talan etmek i çin militarist kliği, OYAK'cı vakıfçı generalleri işba şına getirdiler. . 


Türkiye işçi sınıfı ve onun örgütleri, bu köle 


leştirici duruma son vermek için, sıkıyönetim koşullarındaki baskı ve teröre karşın çeşitli biçimlerde direniyor. Halkımızın işçi sınıfının örgütlü direnç gücü nü hiç bir güç kıramaz. 


(TKP'nin Sesi Radyosu, 28.10.1980) 


TEKELLERİN CUNTA'SI HALKIMIZIN 
CAN DÜŞMANIDIR 


Değerli dinleyiciler, 


Tekellerin Cunta'sı halkımıza, işçi sınıfımıza, zincirlerinden boşanmış bir kudurganlıkla ermenin Bu saldırı başlıca üç koldan yürütülüyor. 


Birinci kol: Halkımıza ve işçi sınıfımıza bir me zarlık barışının dayatılmak istenmesi oluyor, Grevler yasaklandı, sınıf sendikaları kapandı, binlerce, onbinlerce işçi ve işçi önderi zindanlara atıldı. Politik par tiler yasaklandı, Tekel dışı toplumsal kesimlerin, emekçi köylülüğün bağımsız örgütlenmesi kırıldı. 


İkinci kol; Halkımıza ve işçi sınıfımıza açlığın ve sefaletin dayatılması oluyor. İşçi ücretleri düşürüldü, Geniş halk yığınlarının temel tüketim maddele rine peş peşe zamlar yapıldı. Türk Lirası devalüe edilerek, dış alım mallarına da zam getirildi. Yüksek oranlı faizler ve yıkıcı kredi koşulları esnaf ve zanaatkarların emekçi köylülüğünün, küçük ve orta tüccarın yıkımını hızlandırıyor. Geniş halk yığınlarının daha da amansızca yağmalayacak en gerici türden bir vergi yasası hazırlanıyor. 


Üçüncü kol; Halkımıza ve işçi sınıfımıza, bir kö le çalışmasının dayatılması oluyor, İş haftası, ülkenin birçok yerinde fiilen 56 saate çıkarıldı. Küçük esnaf ve zanaatkâr, emekçi köylülük kendisinde beşikte bek liyen yıkımdan kurtulabilmek için gecesini gündüzünü birbirine katarak, kölece çalışıyor. Bunlar kimin işi ne yarıyor? Mezarlık barışı, tekelci burjuvazinin işi ne yarıyor. Çünkü, böylece sınırsız, sömürüsünü, dikensiz bir gül bahçesinde arttırma olanağına kavuşuyor. Açlık ve sefalet, tekelci burjuvazinin işine yarı yor. Çünkü, böylece, ..:Ikın ve işçi sınıfının açlığı' 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arttırma olanağını buluyor. Köle çalışması, tekelci 

burjuvazinin işine yarıyor. Çünkü, işçi sınıfının iş 

gücünün sınırlarını genişleterek, en barbarca yöntem le sömürüyor. Esnaf ve zanaatkârların, emekçi köylülüğünün kölece çalışması, tekelci kârlarının kartopu gibi hızla büyümesini sağlıyor. Fakat, bütün bunlarda, şaşacak hiç birşey yok, Çünkü, Cunta'nın var oluş nedeni de zaten bu. Sişe-Cam Holding'in başı 

ve Cunta'nın bugünkü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu daha darbeden çok önce,halkımız ve 

işçi sınıfımızdan açıkça kan, ter ve gözyaşı isteme mişmiydi? Cunta'nın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, MESS'in eski başkanı Turgut Özal' halkımız dan ve işçi sınıfımızdan daha az yemelerini, daha az giyinmelerini görülmemiş bir küstahlıkla istemiyormu ? Ama, bütün bu kudurganca saldırı geri tepiyor. 
Ve daha da geri tepecektir. Her geçen gün, halkımı. 
zın ve işçi sınıfımızın bilincinden şu gerçeğin bir kr zıl şerit gibi geçerek doğrulandığını gösteriyor. Te kellerin Cuntası, halkımızın can düşmanıdır, Tıpkı, büyük ozan komünist şair Nazım Hikmet'in dediği gibi 


Bursa'da havlucu Receb'e 
Karabük fabrikasında tesviyeci Hasan'a düşman Fakir köylü Hatçe kadına, 
Irgat Süleymana düşman, sana düşman, bana düşman düşünen insana düşman, 
Vatan ki bu insanların evidir, sevgilim, onlar vatana düşman, 


ANALAR BABALAR İŞKENCELERE KARŞI 
SESİNİZİ YÜKSELTİN ! 


İstanbul 1. Şubede, işkence gören gençler şöyle diyordu; 


Geceleri, kadınlara ve kızlara daha fazla işken ce yapılıyor. İşkence seslerinden, bütün hücreler inliyordu, Kadınlara, analarımıza, bacılarımıza yapılan işkenceler bizi deli ediyordu. Bir kadınla, bir genç kızın ırzlarına geçildiğini, her taraflarını yaptıklarını duyduk. 


Bugün değerli dinleyiciler, işkenceler dündende daha beter, sürüyor. Sonu ölümle sonuçlanan işkence- li sorgulamalar yürütülüyor. 


Ahmet Hilmi Feyzioğlu, Zeynel Abidin Ceylan Hasan Özmen, Ahmet Karlangaç işkence altında öldürüldüler. İşkencelerde öldürülehlerin sayısının gazetelere yansıyanlardan çok daha fazla olduğu biliniyor. 
İşkence altında insanlar çıldırıyor. Amerikancı Curta tüm yurtta polis müdürlüklerini işkence odaları ha line getirdi, 12-14 yaşında çocuklar bile işkenceden geçiriliyor. Polis müdürlüklerinden cezaevlerine kadar gidebilenler ise, burada yeni işkencelerle karşılaşıyor. İlerici yurtsever gençler, oğullarımız,kızlarımız ezilmiş, sakatlanmış vücutlarıyla rutubetli betonda yatırılıyor. Isınma araçları yok. Doğru dürüst yemek verilmiyor. . Hastaneye götürülenler, zincirlerle ranzalara bağlanıyor. 


Generaller Cuntası, astığı astık, kestiği kestk gidiyor. İşkenceler alabildiğine yaygınlaştırilıyor. 
Bu durumda susmak, boyun eğmek demektir,Sus- 


mak bu kanlı Cunta'yı onaylamak demektir. Susmak, işkencelerin daha da yoğunlaşması demektir. 


İlerici, yurtsever, devrimci işçiler, gençler sus 


muyor. İşkenceler altında yılmıyor. Direniyor, dayanıyor. Devrimci morali çiğnetmiyor. 


Analar,babalar, siz de susmayın! 

Oğullarınıza, kızlarınıza sahip çıkın! 

İşkencelere karşı sesinizi yükseltin ! 

Birlik olun! 

Çocuklarınızı, işkenceci canilerin elinde bırakmayın! 

Siz sesinizi yükselitiğiniz zaman, işkenceciler, halk düşmanı Cunta gerileyecektir. 


(TKP'nin Sesi Radyosu, 28.10.1980) 


CUMHURİYETİN 57. YILDÖNÜMÜ 


29 Ekim 1923 te kurulan Türkiye Cumhuriyeti 
ulusal bağımsızlık savaşımının bir ürünü olarak doğdu. Onun temelinde, ulusal burjuvazinin çıkarlarını di le getiren ama aynı zamanda anti-emperyalist, bağım sız ve egemen bir devlet olarak gelişme . unsurları vardı. "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi kuruluşunun ana belgisini oluşturdu. Halkımızın, emperyalist salgıncılara karşı verdiği ölüm kalım savaşına aktif ve maddesel yardımlarla destekliyen genç Sovyet Devleti, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülke oldu. Daha sonra da, Lenin ile Kemal Atatürk'- ün aktif girişimleriyle gerçekleştirilen Türk-Sovyet dostluğu ve karagün dostumuzun gösterdiği çok yönlü yardımları, ulusal bağımsızlık ilkelerinin güçlenmesi- ne çok değerli katkılarda bulundu. 


Nevarki, bencil çıkarlar peşinde koşan ulusal burjuvazinin ikiyüzlü politikası, yarı sömürgecilik bo yunduruğundan kurtulan ülkemizi, kapitalist yola sürükledi ve yeni sömürgeciliğin kurbanı olmasına yolu açtı, Özellikle, 2. Dünya Savaşından sonra Türkiyede hızla uygulanmaya başlanan.yeni-sömürgecilik yöntemleri, ilk ağır darbeyi; Cumhuriyet ilkelerine, em peryaliamden bağımsız gelişme belgilerine indirdi. 


Marshall plânı ve Truman doktrini, ülkemizin saldırgan NATO'ya sürüklenişi Amerika ile imzalanan ikili kölelik anlaşması, ülkemizi ekonomik, politik ve askersel bakımdan emperyalizme bağladı. Bun lar, ulusal bağımsızlığımız ve egemenliğimiz bakımın dan birer idam kararı oldu. Bu yöntemlerle, ekonominin kilit sektörleri uluslararası finans kuruluşlam denetimine geçti. Sosyo ekonomik bunalım daha da derinleşti. 


Bu koşullar altında ezilen emekçilerin savaşım 


sosyal patlamalara yol açabilecek gelişmeler gösterdi. Böylesi bir ortamda, ülkemizi kendi çıkarları için daha istikrarlı bir duruma getirmek ve barışa, sosyalizme, halkların ulusal kurtuluş savaşına karşı ülkemizden yeni askersel politik stratejisinde daha et kin bir biçimde yararlanmak amacıyla ABD emperya lizmi askersel cuntayı ileri sürdü, Cunta, cumhuriyet ilkelerine saldırıyla işe başladı, Anayasayı, parlamentoyu, tüm partileri yasakladı. İnsan temel hal 

ve özgürlüklerini ayaklar altına aldı. Amerikancı Cunta, ulusal bağımsızlığımızdan arda kalan herşeyi NATO'ya, emperyalizme peşkeş çekiyor Cunta, ABD- 

yi istediği zaman ülkemize askersel müdahale hakkı bile tanıyan ikili kölelik anlaşmasını süngü gücüyle 

parça parça uygulamaya koyuldu. Darbeci generaller NATO'ya ve Amerika'ya Ege konusunda verdikleri bü yük ödünlerle, bu bölgede ikinci bir Camp Davit uzlaşma anlaşmasına olanaklar yarattılar,Cunta'nın ulusal bağımsızlığa emperyalizme peşkeş çeken politikası, bunu bölgemizde barış ve işbirliği için olumsuz bir rol oynamaya ve ulusal kurtuluş hareketing karşı emperyalizmin bir aracı olarak davranmaya zorluyor. © 


Cunta'cı generaller,bu politikalarını yığınlardan gizlemek için gerçekte emperyalizmin çıkarlarına çalıştıklarını ordudaki yurtseverlerden saklamak için Kemalizm ilkelerini kendilerine kalkan yapmaya çalışıyorlar. 


Türkiye Komünist Partisi temsilcisinin, demokratik Alman Cumhuriyeti başkenti Berlin'de yapılan uluslararası bilimsel konferansta vurguladığı gibi;ulusal burjuvazinin çıkarlarını dile getiren Kemalizm ideolojisinde, anti-emperyalizm ve bağımsız bir ulusal gelişmenin unsurları egemendi. Atatürk, Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinden 51 
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yanaydı. Cumhuriyet ilkelerini torpilliyen NATO' cu 


generallerin, ulusal çıkarları emperyalizme o peşkeş 


çeken tutumu ile Kemalizm arasında özde ortak hiç bir yan yoktur. Bu bakımdan, Cunta'ya karşı savaşm onun arkasında duran emperyalizme ve yerli işbirlikçi tekelci burjuvaziye karşı savaşımdan ayrılmaz. Bu 


aynı zamanda, ulusal bağımsızlık, barış ve sosyalist ilerleme için savaşımdır. 


Türkiye Komünist Partisi bu savaşta halkımızı birliğe çağırıyor! 


(TKP'nin Sesi Radyosu, 28.10.1980) 


YURTTAŞ! 


Türkiye Komünist Parti'sinin Sesi ve Bizim Radyo Yayınlarını dinle ! 


Cunta, TRT'ye el attı. Basına sansür koydu. İlerici basın yasaklandı 
Askersel diktatörlük, gerçekleri halkımızdan gizliyor Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi ve ve Bizim Radyo, Cunta nın gizlemeye çalıştığı gerçekleri, gelişmelerin içyüzünü hal kımıza duyurmak için yayınlarını arttırmıştır. Bu yayınlar 
6 Ekim'den başlamak üzere, 50'şer dakikaya çıkarılıyor 
Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi Radyosu Yayınlarını 6 E kim'den başlamak üzere şu santlerde ve frekanslarda dinleye bilirsiniz 
Pazartesi-Cumartesi günleri arasında Türkiye saatiyle 7'de, 8'de, 9'da, 11'de, 13'de, 17'de ve 19'da" 31,3 metre 9585 kHz üzerinden, 
Saat 21'de, 23'de ve 01'de" 
48,4 metre, 6200 kHz üzerinden 
Pazar günü diğer yaymlarına ek olarak saat 15'te de Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi Radyosunu 
31,3 metre 9585 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. 
. 
Bizim Radyo'nun 50 dakika süreli yayınlarını, Pazartesi Cumartesi günleri arasında, Türkiye saatiyle 8'de, 10'da, 12'de, 14'de ve 18'de 
31,3 metre 9585 kHz üzerinden 
Saat 20'de, 22'de ve 24'de 
48,4 metre 6200 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz Bizim Radyo'nun Pazar günkü yayınlarını bu saatlerin yanısı ra, ayrıca saat 6'da ve 16'da 31,3 metre, 9585 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz e 
Yurttaş, Türkiye Komünist Parti'sinin Sesi ve Bizim Radyo Yayınları gerceğin sesidir. Bu yayınları dinle ! 


